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Dat ging overigens niet zonder geva-
ren. Een van de dodelijkste vissers-
rampen uit de Nederlandse geschiede-
nis is die zelfs van Moddergat. Het
dorpje werd in 1883 getroffen door een
storm die 121 vissers het leven kostte,
waarvan er 83 uit Moddergat kwamen.
Bijna alle mannelijke inwoners van
het plaatsje. Aan de voet van de Zee-
dijk staat een monument dat herin-
nert aan deze zwarte bladzijde uit de
geschiedenis.
Zelf ervaren hoe het is om in een
vissershuisje te wonen, kan ook in
Moddergat. Al is het huisje dat in
eigendom is van Vereniging Hedrick

de Keyser, die het als vakantieverblijf
aanbiedt, wel van alle gemakken en
luxe comfort voorzien.
Groot is dit huisje niet, wel heel knus
en dat maakt het tot een romantisch
onderkomen voor twee. Voor een heel
intieme overnachting is er een bedste-
de, maar dan moet je geen lange be-
nen hebben. Het heerlijke riante twee-
persoonsbed heeft dan toch de voor-
keur.

Betegelde wanden

Het bijzondere aan het huisje, ook al
beschikt het over een eigentijdse bad-
kamer en is de keuken ingericht met
moderne apparatuur, is dat het nog
zijn authentieke interieur heeft. Je
stapt hier dus letterlijk binnen in de
woonkamer van een vissersfamilie. En
die woonkamer meet 21 vierkante
meter. Nee, dat is geen ruim bemeten
living en al helemaal niet als je be-
denkt dat die 21 vierkante meter het

hele woonhuis was toen visser Sipke
de Jong het in 1836 bouwde. Ruim
twintig jaar later werd er door Douwe
Jacobs de Haan en zijn vrouw Trijntje
Botstra, die het huis van de Jong koch-
ten, een kamer aangebouwd. Niet eens
om, zoals we het tegenwoordig vaak
zo mooi verwoorden, de kwaliteit van
leven te verbeteren, maar als ruimte
om de visnetten te repareren.
Later werd er nog een stukje aange-
bouwd, voor dochter Trientje Douwes
en haar Klaas Annes Groen. Die woon-
den in het smalle reepje dat nu de
keuken van het pandje is.
Wat zullen ze allemaal veel van elkaar
hebben gehouden om het uit te kun-
nen houden op zo’n klein oppervlak.
Pas in 1984 werden van de twee huisjes
er een gemaakt en in 1995 werd het
aangekocht door Hendrick de Keyser,
die zich inzet voor het behoud van
architectonisch of historisch belangrij-
ke gebouwen en hun interieur. 

Beeldbepalend voor het interieur van
het vissershuisje zijn de betegelde
wanden in de woonkamer en nog een
houten bedsteewand, waarin je kunt
chillen voor de buis. Vanuit de woon-
kamer heb je zicht op de kerk van
Moddergat.
Zoals gezegd, veel vertier is er niet in
Moddergat. Maar je kunt er wel
prachtig wandelen. Dat het ook wel
het mooiste plekje aan de Waddenzee
wordt genoemd, kun je na een verblijf
aan Moddergat alleen maar beamen.

Rust en ruimtelijkheid

Loop de trap van de Zeedijk op bij het
monument, sta even stil bij de ramp
van Moddergat, en richt dan je blik op
de zee. Hier word je geraakt door een
oneindige schoonheid en ligt een
onwerkelijke wereld aan je voeten.
Zeker wanneer het Wad is droog ge-
vallen en een schraal zonnetje door de
mist probeert heen te brengen en je

wordt ingepakt door de stilte.
Wandel ook door het buitendijks
kweldergebied en en laat je nastaren
door groepen ganzen terwijl je over de
lange strekdamde zee inloopt. Mod-
dergat is wonderschone rust en ruim-
telijkheid. Hier kom je echt wel op
adem.
Uitgewandeld? Ga naar Dokkum, dat
ligt er niet ver vandaan. Een van de
Friese elf steden en uiteraard bekend
om Bonifatius die vlakbij Dokkum
werd vermoord. 
Maak een wandeling door het histo-
risch centrum en als je dan écht bent
uitgewandeld, strijk dan neer bij De
Waard van Dokum. Hier kun je uit de
keuken van Michael Roest proeven
van wat het Wad brengt.

Meer informatie: 
monumentenbed.nl, 
paesens-moddergat.nl, 
dewaardvandokkum.nl

M
oddergat klinkt zo verlo-
ren. Alsof het het einde
van de wereld is en al ligt
dit dorpje in het uiterste

noordelijke deel van Friesland, hier
ligt wel de schoonheid aan je voeten.
Veel vertier is er niet te vinden in
Moddergat. Het plaatsje telt ook maar
zo’n 225 inwoners en niet alle huizen
zijn allemaal bewoond. Zo zijn er de
vissershuisjes van het openluchtmuse-
um ’t Fiskershúske waar je onder
meer een beeld kunt krijgen van hoe
hier in vroeger tijden de vissersfami-
lies woonden. Vooral de vissersvrou-
wen, want de mannen voeren op zee.
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Lekker knus
De mist geeft het droge Wad iets mystieks. In

Moddergat wandel je de oneindigheid binnen en vind je

knusheid in een monumentaal vissershuisje.
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In het kleine
Moddergat
ligt een
onwerkelijke
wereld aan
je voeten

Voor een heel
intieme
overnachting
is er een
bedstede


